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Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Am-

sterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op een-

voud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere 

samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Ca-

tholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. 

De Catholic Worker is een beweging van radicale christe-

nen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld: onze 

loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter dan onze 

loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Ons stre-

ven is om het evangelie handen en voeten te geven door 

vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en 

door concrete hulp aan de armsten. In het evangelie van 

Matteüs (hoofdstuk 25) zegt Jezus: “Al wat jullie gedaan 

hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broe-

ders en zusters, hebben jullie voor Mij gedaan”. Tot de 

onaanzienlijksten anno 2023 horen ook de mensen in 

onze samenleving die wij het stempel ‘illegaal’ opdruk-

ken. Daarom leven we samen met elf tot vijftien mensen 

zonder papieren (afhankelijk van het aantal kinderen dat 

bij ons woont), die soms nog wel en 

soms ook niet uitzicht hebben op 

een verblijfsvergunning. We 

(proberen te!) delen wat we hebben 

met anderen die minder hebben. 

We vragen geen salaris voor wat we 

doen. Sommigen van ons dragen 

financieel bij, anderen krijgen kost 

en inwoning. 

In onze gemeenschap werken christen-anarchisten en 

sociaal-democraten, veganisten en vleeseters, hardcore 

protestanten, Latijn prevelende katholieken, aanhangers 

van creationisme en ecofeministes, jong en oud, bewust 

baanlozen en parttime werknemers, homo en hetero, 

vrouw en man en daartussen en daarbuiten, samen on-

der één dak.  

De Catholic Workerbeweging heeft geen partijprogram-
ma of hoofdkantoor. Ieder binnen de beweging zoekt 
steeds opnieuw naar nieuwe en oude antwoorden op de 
vragen van de tijd. We zien het als een persoonlijke taak 
van ieder om te helpen wanneer iemand in nood is. We 
maken geen aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de 
steun van veel mensen, engelen en heiligen en Gods er-
barmen kan deze gemeenschap bloeien. 

Van links naar rechts het deel van de gemeenschap dat 
in de keuken was toen deze foto werd gemaakt: Nikki 
Apeldoorn, Susan van der Hijden, Karl Lammers, Ma-
ria Meinora, Frits ter Kuile, Margriet Bos, Yemi Jimo, 
Chris Danowski, Gerritjan Huinink. 
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Woord vooraf 
 

Voor het schrijven van dit redactioneel zocht ik een thema 
dat de artikelen in deze nieuwsbrief met elkaar verbindt. 
De mooie voorkant, gemaakt door Karl, laat een kolibrie 
zien en die verwijst naar het artikel op pagina 26, maar 
verder? De onderwerpen gaan alle kanten op en zijn net zo 
divers als de mensen die in het Noelhuis wonen. Het doet 
me een beetje denken aan de gesprekken die je soms kan 
opvangen wanneer je in de keuken zit om te lunchen. Van-
daag ging het erover in hoeverre we de medicijnen mogen 
beheren van een huisgenoot die er niet goed mee omgaat 
en over welke kleurstof het beste is om fonteinen rood te 
kleuren. Of iemand weet waar de witte kruisen liggen van 
een vorige actie en waar zijn alle pompoenen gebleven? 
Heeft iemand ze opgegeten? 

Ondertussen knabbel ik naast mijn soep op een stuk Turks 
Fruit terwijl Frits me nog wat gedoneerde net over de da-
tum zijnde hertenpeper, (gemaakt van hert uit het water-
leidinggebied) aanbiedt en Nikki de kliekjes van gisteren 
opeet. 

Het beste overkoepelende thema in het Noelhuis én deze 
nieuwsbrief is waarschijnlijk passie, of misschien liefde.  
Alles hier gebeurt met liefde en passie, wel met een         
Korreltje Zout natuurlijk. 

Susan 

Inhoud 
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- door Frits 
 
Hoe goed nieuws te verkondigen aan 
geïllegaliseerde, arm gemaakte en 
verdrukte mensen als het vertrappen 
doorgaat? “Welkom!” “Wil je kleren 
wassen? Hier is de wasmachine.” 
“Wifi? Dit is het wachtwoord.” “Eten: 
kijk eens wat er in de keuken van je 
gading is en om zes uur eten we sa-
men, schuif aan als je wil.” “Hoe was je 
dag?” “Ga je mee op vakantie naar 
Dopersduin in Schoorl?” “Ben je mid-
denin de nacht verlamd, verstikt, ver-
pletterd? Chris neemt je mee naar de 
EHBO.” Terwijl de machten en krach-
ten die mensen proberen te vermor-
zelen als molenstenen werken, is ons 
‘welkom’ goed nieuws. 
 
Een plan 
Toen ik nog in de kerngroep zat, kon ik 
‘welkom’ vaak niet over mijn lippen 
krijgen. Enerzijds is er de acute nood 
van een mens in combinatie met een 
vrij plekje onder ons dak. Anderzijds is 
ons concept dat we geïllegaliseerde 
mensen gastvrijheid bieden ALS ze 
een goed plan hebben om legaal te 
worden, door te reizen of na een ope-
ratie te herstellen en weer op eigen 
benen verder te gaan en een organisa-
tie die hen helpt om dat plan te reali-
seren. Daarnaast hebben we ook een 

logeerkamertje en plek op de bank 
voor mensen die enkel één of een paar 
nachtjes onderdak nodig hebben. Als 
ik verantwoording draag voor het 
‘welkom’, dan kan ik dat pas uitspre-
ken als ik vertrouwen heb dat het plan 
gaat lukken of dat er na dat nachtje 
concreet een nieuw dak is zodat ik die 
mens geen rotnieuws hoef te verkon-
digen: ‘Zo en zo laat moet je de sleutel 
terug geven’ en daarmee impliciet 
ook: ‘en ben je weer overgeleverd aan 
de machten en krachten die proberen 
je te vernietigen’. Het is een verade-

ming om die afweging niet te hoeven 
maken en om onbevangen en gastvrij 
met al die mooie mensen samen te 
leven en te zien hoe mooi de kern-
groep het spanningsveld tussen haal-
bare hoop en acute nood invult. 
 
Kraamzorg 
Normaal kunnen geïllegaliseerde 
vrouwen zes weken voor de geboorte 
van hun kind naar een rijksopvang en 

bieden wij soms onderdak tot periode 
van zes weken begint. Fijn voor die 
moeder en ‘veilig’ voor ons, want zo’n 
mevrouw heeft concrete, haalbare 
hoop op vervolgonderdak. Maar nu 
bleek er geen plek te zijn in de rijksop-
vang in Amsterdam terwijl er wel een 
kamertje vrij was gekomen. Zo kwam 
Tasha op dinsdag bij ons wonen terwijl 
ze op donderdag een keizersnede zou 
krijgen en wij op vrijdag met z’n vijven 
naar het vredeskamp in Volkel zouden 
gaan, Daan op retraite was en Yemi 
ook niet de hele tijd thuis zou zijn. 
‘Wow, de kerngroep zeilt scherp aan 
de wind’, dacht ik bij mezelf. Maar een 
vriendin van Tasha kwam in Nikki’s 
kamer logeren terwijl Nikki in Volkel 
was. De kraamzorg kwam, Wanda 
chauffeurde Tasha naar het zieken-
huis voor vervolgonderzoek, alle 
moeders in huis hielpen ook mee, en 
zo genieten we nu allemaal van Tasha 
en de kleine Jayden. 
 
Afscheidscadeau 
Daan was op retraite om te onder-
scheiden hoe hij het nieuwe hoofdstuk 
in zijn leven vorm zal geven. Na acht 
jaar Noëlhuis was het tijd voor iets 
nieuws, maar hoe en wat en waar? Het 
is een gezellig huis in Arnhem gewor-
den vanwaar Daan rustig aan dit nieu-
we hoofdstuk weeft. Als afscheidsge-
schenk gaf Daan ons ‘The Inclusive 
Bible, the first egalitarian translation’. 

Huisnieuws 
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Daan had ervaren hoe sommigen bij 
de dagelijkse schriftlezingen in de ka-
pel kromme tenen krijgen bij bijbel-
vertalingen waarin de Levende met 
masculiene benamingen als ‘Heer der 
heerscharen’ wordt benoemd. Een 
Heer die heerst over alles en die macht 
geeft aan de man om op zijn beurt te 
heersen over vrouwen, kinderen, sla-
ven/ werknemers/ onderdanen en de 
rest van de schepping. In deze verta-
ling worden Sara, Rebekka en alle an-
dere vrouwen in één adem genoemd 
met Abraham, Isaac en al die andere 
mannen en wordt er in het voorwoord 
uitgelegd hoe de zoektocht naar een 
meer inclusief Godsbeeld verloopt. 
Het blijft een dynamisch zoeken, niet 
alleen rondom sexisme, ook rondom 
de verhouding tussen mens en mede-
schepselen. Wat gebeurt er met je als 
je in het evangelie van Matteüs een zin 
leest als “Geen enkele mus valt op de 
grond zonder dat je hemelse Vader ervan 
weet. En wat kost nu een mus? Bijna 
niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn alle-
maal geteld. Maak je dus geen zorgen. Jij 
bent voor God veel meer waard dan een 
zwerm mussen.” Of wij nu meer of 
minder waard zijn dan een zwerm 
mussen (ik zie tal van redenen die zo-
wel het ene als het andere kunnen sta-
ven), het wordt een probleem als we 
menen dat we die zwerm mussen, 
school vissen, wouden en rivieren to-
taal ondergeschikt mogen maken aan 
onze belangen, tot uitroeiing aan toe. 

Nikki is begonnen aan een master 
ecofeministische theologie op de VU 
in de hoop bij te dragen aan de zoek-
tocht naar een spiritualiteit waarmee 
we nog vele generaties in harmonie 
met alle andere schepselen en de aar-
de kunnen leven. Het gaat om een ge-
deelde spiritualiteit mét alle mede-
schepselen, van steen, schimmel, eik, 
orka en aarde tot sterrennevel. Wij 
mensen kunnen die spiritualiteit met 
eigen bronnen aanvullen. Voor ons is 
Jezus een belangrijke bron. Zo is het 
een voorzichtig & hoopvol proces van 
zoeken en verhelderen, waar dit ge-
schenk van Daan ook toe bijdraagt. 
 
Nieuwe groepsleden 
In 1991 was Gerard erbij toen Catholic 
Workers in Dortmund hun eerste pan 
soep kookten en op straat met daklo-
zen maaltijd hielden. Een van die Ca-
tholic Workers was Chris Danowski. 
Mede door haar toewijding ontkiemde 
de Kana Suppenküche die honderden 
mensen per dag een warme maaltijd 
biedt, protesteert tegen het verdrijven 
van daklozen uit de binnenstad en ’s 
winters pleit voor het ’s nachts open 
houden van de metrostations. In 1996 
hielp Chris mee om ons zusterhuis 
Brot und Rosen in Hamburg leven in te 
blazen. Dit voorjaar kwam Chris na een 
lang ziekbed bij ons wonen. Haar pas-
sie voor mens en God knalt dwars door 
alle fysieke ongemak heen en we ho-
pen dat Chris hier nog lang zal bloeien! 

Elders in deze nieuwsbrief stelt Karl, 
de nieuwe ASF-er, zich voor. We zijn 
ook gezegend met Merle, 29 jaar jong, 
en op zoek naar het zetje dat haar ver-
dere levenskoers bepaalt. Enerzijds 
lijkt het ‘gewone leven’ met werk en 
pensioenpremies etc. haar beklem-
mend omdat ze al sinds haar middel-
bare school een sterke roeping voelt 
tot een Catholic Worker-achtig leven 
van solidaire gastvrijheid, geweldloze 
actie, gebed en bezinning. Anderzijds 
boezemt de keus voor zo’n leven haar 
ook angst in, want hoe moet dat dan 
als je na vele jaren gemeenschapsle-
ven en geen of amper wereldse werk-
ervaring onverhoopt toch een plek ‘in 
de wereld’ moet zoeken of als je stok-
oud bent en hulpbehoevend? 

Merle 
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Getuigenissen 
Merle, Susan en ik namen deel aan een 
blokkade van de A-12 om een einde 
aan subsidies op fossiele brandstoffen 
te bepleiten op een dag dat er ook 
tientallen Aktivisti van het Duitse 
Letzte Generation meededen en gena-
deloos door de politie werden mishan-
deld. Merle spotte al na een paar mi-
nuten een jonge Duitse vrouw die ook 
een Taizékruisje droeg en vertelde 
toen vol enthousiasme over een spon-
tane actie die onze Nikki in Taizé orga-
niseerde toen EU voorzitter Ursula von 
der Leyen daar op bezoek kwam: zij 
zongen met een groepje dat als zuur-
desem heel Taizé doordesemde het 
klimaatlied ‘We’re on a planet, that 
has a problem’. 
 

Als we hier alle getuigenissen zouden 
willen noemen waar we aan bijdragen, 
zou deze nieuwsbrief te klein zijn. Su-
san spant van ons allen de kroon door 
haar trouwe deelname in de drum 
band Rhythms of Resistance. Muziek 
is zo’n belangrijk element bij straat-
getuigenissen!   
 
Tijdens het Volkel Peace Camp dat we 
van 4 tot 10 augustus organiseerden 
om de samenleving op te roepen kern-
wapens en de uitstoot van CO2 door de 
strijdkrachten af te schaffen en te le-
ren onze conflicten zo op te lossen dat 
andere mensen en medeschepselen er 
niet onder lijden, was er een groep die 
een viering op de startbaan voorbe-
reidde. Margriet en Nikki maakten 
deel uit van deze groep. In het hek 

rond de vliegbasis hangen bordjes dat 
er zonder waarschuwing geschoten 
mag worden en dat er scherpe honden 
zijn. Met de groep keken Nikki en Mar-
griet de kogels en de honden in de 
ogen en besloten toen om juist daar, 
op die startbaan waar de vernietiging 
van het leven wordt ingeoefend, het 
leven te vieren. Voor mij is dat een 
vorm van navolging van Jezus, die op-
ging naar Jeruzalem om met een di-
recte actie de commercie uit de tempel 
te drijven, wetend dat die actie aan-
houding, veroordeling, geseling en 
dood tot gevolg kon hebben. 
 
Privileges 
Ik leef zo geprivilegieerd dat ik mij 
geen zorgen hoef te maken omtrent 
mijn Verklaring Omtrent Gedrag, 
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maar wel voor de druk van boetes en 
deurwaarders en detentie op mijn hu-
welijk. Eerst heel voorzichtig eens een 
spandoek vasthouden op Schiphol, 
aangehouden worden, voor de rechter 
komen, tot een voorwaardelijk straf 
veroordeeld worden. Toen het plan 
vorm begon te krijgen om met de 
steentjes uit het kolenspoor een mo-
nument voor het tijdperk van fossiele 
brandstoffen te maken (zie achter-
kant en de open brief aan ProRail), 
dacht ik nog dat er wel een minimum 
aantal mensen moet zijn om de mo-
gelijke  juridische klap over vele 
schouders te verdelen. Maar als ik voel 
hoe het leven met efficiënt rollende 
wagonladingen vol wordt vermorzeld, 
kapot gemaakt & uitgezogen, dan zijn 
twee of drie medemensen die ver-
enigd in Liefde een steentje oppakken 
al genoeg, kome wat komt. Maar we 
hopen natuurlijk vele lezers en leze-
ressen op 23 december bij de picknick 
te begroeten! 
 
Kome wat komt, wij gaan met vreugde 
door om Liefde te leven. Ω 
 

 

 

 

- door Margriet 

Niet alleen werden naast u, lieve 
nieuwsbrieflezer, alle (oud)vrijwil-
ligers en (oud)huisgenoten uitgeno-
digd, we dachten dat het een goed 
idee zou zijn ook het hele woonblok 
erbij te betrekken. Voor we het wisten 
hadden we een feestcommissie, een 
springkussen en een chefkok buur-
man die wilde helpen koken. Met be-
hulp van een gemeentelijk potje ter 
verbetering van de sociale cohesie in 
onze buurt konden we daarnaast ook 
de lokale brassband uitnodigen!   

Eindelijk was de grote dag daar. De 
keuken was al een paar dagen nog be-
drijviger dan anders; taarten, cakes en 
Eritrese injera’s werden gebakken en 
nog meer gerechten gekookt. Ploegjes 
helpers sneden groenten en zorgden 
ervoor dat de koks schone pannen, 
messen en lepels voorhanden hadden. 
Merle, die nog maar een paar dagen bij 
ons woonde, was een vol etmaal actief  

 

in de keuken. Een paar uur voor het 
feest zou beginnen werd er aangebeld. 
Sam, een voormalige huisgenoot die 
jaren geleden bij ons woonde, stond al 
voor de deur met zijn vriendin en tas-
sen vol mosselen die hij wilde klaar-
maken voor het feest. Ook bracht een 
buurvrouw alvast een taart en vroeg 
tussen neus en lippen door of we mis-
schien woonruimte hadden voor een 
familielid van haar. Ze kwam voor het 
feest prachtig aangekleed terug en 
bleef de hele dag. Anna, die vorig jaar 
bij ons woonde als ASF’er, was er al 
vroeg en verleende hand- en span-
diensten. 

De hele middag en avond was gevuld 
met bijzondere ontmoetingen en 
mooie gesprekken. Jonge vrouwen die 
als kind bij ons woonden en nu aan het 
studeren zijn. Moeders die met hun 
kinderen langs kwamen en andere 
voormalige huisgenoten weer ont-

Dankbaarheid en vreugde:  

35 jaar Noëlhuis! 

Dit jaar bestond het Noëlhuis 35 jaar. En naar goed Catholic 
Worker gebruik om alles wat reden tot blijdschap geeft te 
vieren, grepen we deze gelegenheid aan om een groots 
feest te geven. 
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moetten. De kinderen (en sommige 
volwassen) hadden de tijd van hun 
leven op het springkussen. En na de 
enorme bergen taart kon er gekozen 
worden uit allerlei activiteiten. Een 
stel mensen, groot en klein, beschil-
derden vrolijk de foodshare kast die in 
de gedeelde binnentuin staat. Nora gaf 
een workshop bodypercussion, Wim 
liep met een groepje door de buurt en 
vertelde over alle eetbare planten die 
er te vinden zijn en Thera, Sabrina en             

Jenneke trokken veel belangstellen-
den met hun brei- en haakhoekje. Aan 
het eind presenteerden zij hun cadeau: 
een gemeenschappelijk gebreide slin-
ger! 

Toen klonk er opeens tromgeroffel; 
vijf jongemannen met drums kwamen 
al spelend de binnentuin in. Overal 
verschenen buren op hun balkons om 
te luisteren en te kijken naar de ener-
gieke show. We konden niet stil blijven 

staan! Daan deed daarna zijn best 
meer buren naar de gratis maaltijd te 
lokken. En al waren er niet veel buren, 
het eten werd door de 125 aanwezigen 
zeer gewaardeerd. 

Met veel dankbaarheid kijken we terug 
op deze mooie en zonnige dag. Zo de 
geest het wil, gaan we op naar de vol-
gende 35 jaar!  Ω 

De ‘foodsharekast’ staat in de binnentuin. Het idee kwam uit onze overdaad aan houdbare donaties en onze 
wil om te delen met de mensen voorbij de muren van ons huis. ‘Neem wat je nodig hebt en geef wat je kan’, is 
het motto. Zo maken we samen de buurt een stukje mooier! 
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- door Susan 

Karl is 18 jaar, komt uit Münster en is 

sinds ongeveer 5 weken in het No-
ëlhuis als ik hun tijdens de lunch een 
paar vragen stel. Bijvoorbeeld waarom 
hen een jaar als vrijwilliger in het No-
ëlhuis wilde komen. Karl: “Ik wilde iets 
nieuws gaan doen, iets dat ik nog nooit 
eerder had gedaan, op een plek waar ik 
nieuwe dingen kan leren. Ik vind de 
politieke lijn van ASF interessant en 
ben bezorgd over de politiek. Het af-
gelopen jaar ben ik meer activisme 
gaan doen en heb ervaren hoe belang-
rijk en leuk dat is. Ik denk dat ik daar-
om naar het Noëlhuis ben gestuurd.” 

Wat is de politieke lijn van ASF? 
“Ze proberen werk te doen tegen ex-
treem-rechts gedachtegoed, bijvoor-
beeld door aandacht te geven aan wat 
er is gebeurd in de Tweede Wereldoor-
log en door (nazaten van) holocaust-
slachtoffers te helpen. Ik vind het erg 
belangrijk dat je jezelf en anderen in-

formeert over de gevaren van ex-
treemrechts. En wat ik ook belangrijk 
vind is dat ASF mensen probeert te 
helpen die zélf vragen om hulp van 
vrijwilligers.” 

Zijn er verschillen tussen hoe 
mensen tegen extreemrechts 
aankijken in Duitsland en Neder-
land? 
Ze denken vaak dat ze progressief zijn, 
dat er veel mag in Nederland, en Duit-
sers denken ook dat er in Nederland 
meer tolerantie is dan in Duitsland. 
Maar we verschillen niet erg veel van 
elkaar.” 

Wat vind je van de christelijke 
kant van het Noëlhuis? 
“Ik ben christelijk opgevoed, dus het 
was niet nieuw voor mij. Het verband 
tussen politiek en christen zijn was wel 
nieuw en interessant. Ik miste de ver-
binding tussen die twee in Münster.” 

Wil je nog iets kwijt over je eer-
ste weken in het Noëlhuis? 

“Ik hou van de manier waarop er hier 
gedeeld wordt, en de hoeveelheid 
taart die we hier eten! Ik vind bewust 
omgaan met wat we consumeren 
(vooral voedsel en kleding) belangrijk 
en ik denk dat ik hier nog veel kan le-
ren. En ik probeerde thuis altijd onder 
tuinwerk uit te komen, maar heb ont-
dekt dat ik het hier leuk vind om te 
doen. Dat had ik niet gedacht.”   

Karl,  o nze nieuwe ASF-vrijwilliger 
Ieder jaar verwelkomen wij via ASF een jongere uit Duitsland om een jaar 
met ons mee te werken en leven. ASF staat voor Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste, een Duitse organisatie die na de Tweede Wereldoorlog is op-
gericht om slachtoffers van de misdaden van het Nationaalsocialisme prak-
tisch te helpen door Duitse jongeren. Tegenwoordig zijn er niet veel slacht-
offers van de holocaust meer in leven en worden de jongeren ook ingezet op 
plekken zoals het Jeannette Noëlhuis. 
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- door Gerard 

De eerste keer dat ik Nikki ontmoette 
was in december 2021. Ze was nog niet 
zo lang terug uit Guatemala en was op 
zoek naar een gemeenschap in Neder-
land. Het moest een “hardcore ge-
meenschap zijn, intens en radicaal”. 
Die omschrijving klopte wel, vond ik. 
In februari 2022 sloot Nikki zich bij ons 
aan. Met haar spontane, enthousiaste 
karakter en haar betrokkenheid bij 
mensen voegde ze zich in no time in 
binnen onze gemeenschap.  

Inmiddels is Nikki naast het leven in de 
gemeenschap begonnen aan een ma-
ster studie theologie, met een focus op 
ecofeministische theologie. Ik spreek 
met haar over de wegen die haar heb-
ben geleid tot waar ze nu is. Ze heeft 
‘huisdienst’, maar gelukkig neemt 
Chris het beantwoorden van telefoon-
tjes en de deurbel voor haar rekening. 

Rebelse Jezus 
“Als kind was ik al veel bezig met 
rechtvaardigheid. Ik kon er niet over 
uit dat er zoveel mensen waren die het 
veel minder hadden dan ik. Ik zag dat 
het er niet eerlijk aan toe ging op deze 
wereld. Maar wat kon ik eraan doen? 
Dit soort vragen leidden me in mijn 
studietijd naar het christelijke geloof. 
Ik was op zoek naar een samenhan-
gend verhaal dat me inspiratie zou 
bieden voor mijn  leven. Een medestu-
dente nodigde me uit om een geloofs-
cursus te volgen. Ik werd geraakt door 
de radicale naastenliefde van Jezus, 
zijn rebelse kant, hoe hij aan tafel zat 
met zondaars en mensen heelde op de 
sabbat. Ik wilde ervoor gaan, Jezus na-
volgen.  
Via een protestantse jongerengroep 
ben ik twee keer mee geweest naar de 
oecumenische gemeenschap van Tai-
zé. Dat heeft diepe indruk op me ge-
maakt. Ik besloot om me te laten do-

pen en belijdenis te doen. En ik vond 
dat ik mijn comfortzone moest verla-
ten om, zoals Abraham en Ruth, op 
weg te gaan. In 2015 heb ik een ge-
deelte van de Camino gelopen, van de 
Frans-Spaanse grens naar Santiago de 
Compostella. Het bood mij de gele-
genheid om me te bezinnen op wat ik 
wil doen op deze aardbol. Daarna ging 
ik naar Valencia om te helpen bij de 
voorbereidingen van de jaarlijkse Eu-
ropese bijeenkomst voor jongeren die 
de gemeenschap van Taizé elk jaar 
organiseert rond de jaarwisseling.” 

Abya Yala 
“Ik had eerder al gereisd en vrijwilli-
gerswerk gedaan in Latijns-Amerika, 
of liever Abya Yala zoals inheemse vol-
keren het continent noemen. Ik raakte 
erg onder de indruk van de inheemse 
culturen en wist na terugkeer dat ik 
ooit langere tijd terug wilde gaan om 
te kijken wat ik daar kon doen. Via We-
reldouders, een organisatie die werkt 
aan de ontwikkeling van kwetsbare 
kinderen en gezinnen in Latijns-
Amerika, heb ik een jaar gewerkt in 
Guatemala in een project voor meisjes 
en vrouwen.  
Het was mooi zoals we op die plek veel 
deden voor en met anderen. Maar ik 

“Het verhaal van Jezus gaat over veel meer 

dan koetjes en kalfjes” 
Toen Nikki Apeldoorn (35) als jongvolwassene het christelijke geloof omarm-
de, betekende dat voor haar ook een wegtrekken uit het oude en vertrouwde. 
“Zoals ook Abraham en Ruth wegtrokken”, zegt ze. Jaren van omzwervingen 
begonnen: naar Taizé, Santiago de Compostella, Latijns-Amerika. In Guate-
mala trad ze in bij een congregatie van zusters Dominicanessen en woonde in 
een sloppenwijk van de hoofdstad. Uiteindelijk bleek dat niet haar bestem-
ming. Terug in Nederland sloot ze zich aan bij het Jeannette Noëlhuis. 
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miste het gebedsleven zoals ik dat had 
leren kennen in Taizé. Ik heb daarom 
een retraite gedaan die gericht was op 
roeping. Daar voelde ik voor het eerst 
nieuwsgierigheid naar het religieuze 
leven.  
Ik wist van een gemeenschap van zus-
ters Dominicanessen in Guatemala, de 
Misioneras Dominicas del Rosario. Ze 
woonden in Zona 18, een beruchte 
sloppenwijk in de hoofdstad. Ik ben 
kennis gaan maken. Toen de zusters 
me ophaalden, dacht ik: “Laat het 
avontuur beginnen!” Op de een of an-
dere manier voelde ik me veilig bij 
hen. Ze woonden in een piepklein 
huis. Ernaast was nog een huisje waar 

zo’n tien vrouwelijke studenten uit 
afgelegen streken van Guatemala 
konden wonen tijdens hun studie. Al 
met al was het een heel multiculturele 
gemeenschap, omdat ze uit allerlei 
inheemse volkeren afkomstig waren 
en veel verschillende talen spraken.” 

Geïncarneerde spiritualiteit 
“Ik was betoverd door de manier 
waarop de zusters middenin alle el-
lende probeerden een plek van hoop 
te zijn. Ik proefde er iets van de radica-
liteit van Jezus waar ik al zo lang naar 
op zoek was. Ik herinner me nog goed 
hoe geraakt ik was door de eerste vie-
ring in de piepkleine kapel van de zus-

ters. Iedereen zat op de grond, de li-
turgie was mooi en creatief.  
Ik besloot in te treden. De eerste fase 
van mijn vormingsperiode heb ik in 
Mexico gedaan. De tweede fase was 
weer in Guatemala: eerst in de hoofd-
stad, daarna in een inheems dorpje in 
een uithoek van het land. Daar waren 
we als gemeenschap betrokken bij 
projecten voor vrouwen, leerden we 
van hun inheemse spiritualiteit en 
zochten actief naar een diepere ver-
binding met de aarde.  

Ik ontdekte dat inheemse spirituali-
teit het christendom echt kan helpen 
om verder te komen in deze tijd. De 
radicale naastenliefde van Jezus is 
ondergesneeuwd geraakt onder de 
drang naar macht en de nadruk op 
dogma’s en regels. Bij inheemse men-
sen heb ik gezien hoe geïncarneerd 
hun spiritualiteit is. Met alle zintuigen 
wordt het geloof beleefd: bloemen, 
geuren, kleuren. Het is aards, wat het 
christendom natuurlijk ook is; God is 
immers mens geworden. In de theolo-
giestudie die ik volgde werd veel aan-
dacht besteed aan bevrijdingstheolo-
gie. Ook dat wakkerde mijn verlangen 
aan om het verhaal van Jezus te ver-
binden met maatschappelijk verzet 
tegen onrecht. De zusters hebben mij 
kennis laten maken met ecofeministi-
sche theologie, die veel raakvlakken 
heeft met de inheemse spiritualiteit.” 
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Alle crises hangen samen 
“Uiteindelijk besloot ik toch een an-
dere weg te gaan. Dat was een moeilij-
ke beslissing. De manier van leven van 
de zusters is heel mooi. Maar ik kreeg 
op den duur toch het gevoel dat ik me 
moest invoegen in een mal waar ik 
niet helemaal inpaste. Ik ben terugge-
gaan naar Nederland in de hoop een 
manier van leven te vinden waar ik 
mijn vleugels kon uitslaan. Ik vond al 
snel het Jeannette Noëlhuis. Het 
mooie is dat we een gemeenschappe-
lijke missie delen in het leven van alle-
dag. We leven met vluchtelingen zon-
der verblijfspapieren. We mogen mid-
denin deze mix van mooie mensen zijn 
en iets voor elkaar betekenen. Je mis-
sie is onderdeel van je dagelijks be-
staan. 

In Guatemala besefte ik dat veel lijden 
in de wereld wordt veroorzaakt door 
wat wij in het Westen doen. Daarom 
vind ik het zinvol om hier onrecht-
vaardige en verwoestende structuren 
aan te klagen, samen met vele ande-
ren. In Colombia worden bijvoorbeeld 
hele stukken natuur vernietigd door 
de winning van kolen. Lokale gemeen-
schappen worden uiteen gereten, 
mensen die zich verzetten lopen een 
sterk risico vermoord te worden. Die 
kolen worden getransporteerd naar 
Europa. Door transporten van die 
‘bloedkolen’ vanuit de Amsterdamse 
haven te blokkeren, leggen wij een 
verband tussen wat daar gebeurt en 
hier. Alle crises – klimaat, milieu, ar-
moede, migratie - hangen met elkaar 
samen. Zo moeten we ze ook aanpak-
ken. De manier van leven in het Wes-
ten - helemaal gericht op het vervul-
len van onze verlangens - buit mede-
schepselen en de aarde uit. En dat ter-
wijl de alternatieven er liggen: het 
verhaal van Jezus, maar ook vele an-
dere bronnen van hoop die ons vertel-
len hoe we op een andere manier kun-
nen leven. We hebben deze verhalen 
nodig, andere verhalen dan die het 
kapitalisme ons influistert. We moe-
ten leren die andere verhalen te beli-
chamen, in de praktijk te brengen. 
Voor mijzelf betekent het dat ik in 
eenvoud leef, in solidariteit met ge-
marginaliseerde mensen en dat ik me 

verzet tegen het ‘zieke, verrotte sys-
teem’, zoals Dorothy Day dat noemde. 
Naastenliefde is meer dan koetjes en 
kalfjes. Het is radicaal en ingrijpend, 
het schudt ons door elkaar, vraagt iets 
van ons, heel veel. Als dat krachtige 
verhaal niet in staat is om iets aan de-
ze crises te doen, wat dan wel? 

En dan ga ik nu de w.c.’s schoonma-
ken. Dat hoort er ook bij...”  Ω 
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- door Susan 

Onderdak bieden aan mensen zonder 
verblijfsvergunning mag in Nederland, 
leven zonder verblijfsvergunning niet. 
Gelukkig wordt ons huis gedoogd en 
brengt de politie af en toe zélf mensen 
die onderdak nodig hebben naar ons. 

Af en toe komt de politie langs als er 
een incident in de buurt is geweest. 
Onze papierloze gasten ervaren dit 
vaak als eng en bedreigend. Soms bel-
len we zelf de politie, bijvoorbeeld 
wanneer we met agressie te maken 
hebben of die ene keer dat er een kind 
uit ons huis zoek was geraakt. 

We organiseren en doen mee aan ac-
ties waarbij we de wet overtreden of 
juist bescherming van de politie nodig 
hebben vanwege vijandig publiek of 
om het verkeer om te leiden. 

Zoals u misschien al tussen de regels 
door leest is onze verhouding met de 
politie spannend. De ene keer hebben 
we ze nodig en de andere keer doen ze 
heel vervelende dingen, arresteren ze 

onze vrienden en soms gebruiken ze 
pijnlijke grepen en wapenstokken. 

Je beste vriend!? 
Ik zou niet willen zeggen dat de politie 
onze vijand is, maar de relatie is inge-
wikkeld; de politie is ook zeker niet 
onze vriend. Individuele agenten pro-
beer ik lief te hebben. Het instituut 
Politie zie ik echter zeker als vijand en 
kan ik moeilijk liefhebben. Het pro-
bleem is dat individuele politieagen-
ten soms geïnstitutionaliseerd lijken 
door bevelen op te volgen zonder zelf 
na te denken hoe gepast die bevelen 
zijn. Ze zijn vaak niet in staat om bur-
gers als individuen te zien maar ma-
ken snel, gebaseerd op uiterlijk of re-
putatie, een inschatting van hoe ge-
vaarlijk iemand is, en gebruiken dan 
het geweldsniveau dat daar volgens 
hen bij past. En soms lijkt het een 
wedstrijdje te zijn; welke agent is het 
hardst en wie kan het beste de activis-
ten een loer draaien. 
 
Ah! Kijk hoe moeilijk ik het vind om 
liefdevol te blijven praten over de po-
litie! Ik voel me boos worden na die 

laatste zinnen hierboven. Ik denk dat 
dat is omdat ik ben opgegroeid met 
het idee dat je de politie kan (en moet) 
vertrouwen. De politie is je beste 
vriend! En de schok die ik voelde toen 
een politieagent voor het eerst tegen 
me loog. Op weg naar een wake bij de 
grensgevangenis vertelde een agent 
dat de andere wakers al weg waren en 
dat ik maar beter kon omkeren. Er was 
niets van waar. Het was maar een on-
schuldig leugentje. En de man vond 
het vast grappig dat ik er bijna intrap-
te. Wat hij niet besefte is dat mijn ver-
trouwen in de politie vanaf toen is be-
gonnen te wankelen. 30 jaar later kan 
ik het moment nog precies voor de 
geest halen. 

Heb je vijanden lief, mijn relatie met de politie 
Door het wonen en werken in het Noëlhuis kom ik regelmatig in contact met 
de politie. Hieronder probeer ik iets te vertellen van mijn ervaringen en ge-
dachten over mijn relatie met de politie. Die ervaringen en gedachten zijn 
voor iedereen in het Noëlhuis anders. 
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Sindsdien heb ik veel meer negatieve 
interacties met de politie gehad. Geen 
grof geweld, zoals vrienden wel is 
overkomen, maar wel omver geduwd 
en getrokken, lang vastgehouden in 
kleine hokjes met harde muziek, on-
terecht aangebrachte handboeien en 
nog meer leugens aangehoord, on-
danks altijd vreedzaam gedrag en een 
open vizier van mijn kant. Mijn ver-
trouwen in de politie is er bepaald niet 
groter op geworden. 

Dialoog 
Wanneer we, vanuit de gemeenschap, 
acties organiseren, proberen we altijd 
de dialoog aan te gaan met alle be-
trokken partijen. Of het nu een 
‘eenvoudige’ wake betreft of een 
blokkade van een militaire basis, we 
informeren vaak van tevoren de poli-
tie, de gemeente en de militairen en 
vragen een gesprek aan. We vertellen 
zoveel mogelijk openlijk wat we gaan 
doen en als er iets is waar we liever 
geen informatie over geven, dan zeg-
gen we dat ook, zonder te draaien of te 
verhullen dat we informatie achter-
houden. We proberen een vertrou-
wensband op te bouwen, zodat de po-
litie min of meer weet wat ze van ons 
kan verwachten. Andersom doet de 
politie dan vaak hetzelfde. Van beide 
kanten blijft er echter altijd wan-
trouwen. Het is moeilijk om je ver-
trouwen te geven aan een instituut 

waarvan je weet dat ze in het verleden 
dat vertrouwen vaak gebroken heb-
ben. En andersom is het voor de politie 
waarschijnlijk ook moeilijk om ver-
trouwen te schenken aan een groep 
onbekenden die van plan zijn opzette-
lijk de wet te breken. (Als die activis-
ten dat openlijk zeggen, waartoe zijn 
ze dan nog in staat? Ontzag voor de 
wet hebben ze niet!) 
 
De band die we proberen op te bouwen 
maakt het soms zelfs moeilijk om de 
actie die we bedacht hebben uit te 
voeren. Omdat we ons kunnen ver-
plaatsen in die ander en proberen te 
begrijpen wat de agenten willen. De 
relatie is echter niet gelijkwaardig; de 
politie heeft machts -en geweldsmid-
delen die wij niet hebben. We hebben 
ook botsende doelen en belangen: wij 
meer gericht op verandering, de poli-
tie voor het behoud van de status quo. 

Wij proberen duurzame relaties met 
individuele agenten op te bouwen. Het 
instituut Politie ziet vriendelijke rela-
ties vooral als kans om informatie te 
vergaren of om door middel van  infil-
tratie onze acties te saboteren. Het is 
kortom een nogal ongelijke, ongezon-
de relatie die we bewust keer op keer 
proberen aan te gaan. 

Ik begrijp heel goed dat veel mensen 
denken dat we gek zijn om het steeds 

opnieuw te proberen met de politie. En 
ik snap dus ook goed dat sommige 
mensen vinden dat je helemaal niet 
met de politie moet praten. Uit zelf-
bescherming en bescherming van 
vrienden en geliefden. En ik heb er ook 
geen probleem mee om me zo nu en 
dan bij die mensen aan te sluiten. 
 
Vertrouwen schenken 
Het is echter ook waardevol om nu en 
dan te proberen wél die band aan te 
gaan met politiemensen. Omdat het 
ook mensen zijn. En we dat nooit uit 
het oog mogen verliezen. Omdat Jezus 
ons vertelt dat we zelfs onze vijanden 
lief moeten hebben. Maar ook omdat 
ik wil geloven (dat is een ander woord 
voor vertrouwen) in de goedheid van 
ieder mens. Soms denk ik, en zie ik om 
me heen, in het nieuws, dat het waar 
is, dat er slechte mensen zijn, die van 
binnen, in de kern, uit overtuiging, 
slecht zijn en slechte dingen doen. 
Maar ik wil, kan dat niet aanvaarden. 
Dan heeft het allemaal zo weinig zin. 
Ik MOET geloven dat er Goed is in ieder 
mens. En dat goede ontdek je vaak 
alleen als je een ander vertrouwen 
schenkt, zodat die ander diens goed-
heid durft te laten zien. En misschien 
durft diens collega dat dan ook een 
beetje en verspreidt het zich verder. Ω 
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- door Maria en Nikki 

Ascensión leefde in een tijd waarin 
veel missionarissen naar gekoloni-
seerde landen trokken om daar het 
‘goede nieuws’ te brengen aan de in-
heemse bevolking. Ik durf niet te zeg-
gen of zij helemaal vrij was van deze 
koloniserende houding en ik wil haar 
ook niet idealiseren, maar ik ontdek in 
haar wel veel overeenkomsten met 
een andere grote Dominicaan eeuwen 
daarvoor, Bartolomé de las Casas. Hij 
verzette zich in zijn missie tegelijker-
tijd tegen de dominerende kolonise-
rende machten. Het ‘goede nieuws’ 
van deze categorie missionarissen was 
niet (enkel) het christendom en de 

bevrijding van zonden, 
maar vooral de waar-
digheid van ieder mens 
en de (materiële) be-
vrijding van wereldse 
onderdrukking en uit-
buiting. 

Roeping 
Ascensión Nicol werd op 14 maart 
1868 als jongste van vier kinderen in 
Tafalla in Spanje geboren. Op haar 
veertiende ging ze naar de kostschool 
in Huesca. Door het contact met de 
Dominicanen aldaar begon ze over 
haar eigen roeping na te denken en 
geleidelijk aan begreep ze dat God 
haar naar het religieuze leven leidde. 
Daarom besloot ze aan het eind van 
haar opleiding om Dominicanes te 
worden. In 1885 begon ze met haar 
noviciaat, waarna ze een jaar later 
haar eerste geloften uitsprak. Aan-
sluitend begon ze haar werk als lera-
res, wat ze 28 jaar lang zou doen tot-
dat een nieuwe roeping zich voordeed. 
Ene Monseigneur Zubieta, mede-
Dominicaan, kwam in 1913 met een 
uitnodiging die deze nieuwe roeping 
aanwakkerde. Hij droomde van een 
andere samenleving voor de bewoners 
van de jungle in Peru en wilde het on-
recht wat de mensen daar werd aan-

gedaan zichtbaar maken en bestrij-
den. Hij verzette zich tegen de domi-
nerende koloniserende machten die 
vrouwen en kinderen verkochten als 
slaven en leerde hun talen en tradities. 
Hij bouwde kapellen, scholen, ge-
zondheidscentra, stelde wetten voor 
om de inheemse bevolking te be-
schermen, steunde de sociale en poli-
tieke organisatie van het gebied en 
verdedigde de mensenrechten tegen 
misbruik en vernietiging van het eco-
logische milieu. Hij was vooral geraakt 
door de onderdrukkende situatie van 
de vrouwen in de jungle en voelde zich 
geroepen om zusters uit te nodigen 
naar deze afgelegen, in de steek gela-
ten plek te komen. 

Jungle 
Ascensión Nicol was al 45 jaar oud 
toen ze de uitdaging van Zubieta aan-
nam om naar de missies in de Peru-
aanse jungle te gaan en zo haar gaven 
en enorme ervaring in te zetten voor 
de vrouwen en meisjes van de jungle. 
Na veel obstakels begon ze met enkele 
Dominicaanse medezusters en broe-
ders aan de reis die bijna een maand 
zou duren. Eenmaal in Peru begon het 
avontuur pas echt. Met een eerste ex-
peditie van drie zusters vertrok Madre 
Ascensión naar de jungle. Het nieuws 
wekte bewondering in Lima, want nie-
mand durfde zo'n lange en riskante 
reis te ondernemen, over zulke slechte 

Madre Ascensión Nicol  
Ascensión Nicol (1868-1940) is één van de oprichters van de congregatie 
‘Misioneras Dominicas del Rosario’ waarbij Nikki een aantal jaren mocht 
meeleven in Mexico en Guatemala. We hebben binnenkort een speciale ge-
bedsviering waarin zij centraal staat. Omdat zij nog niet zo bekend is leek het 
ons leuk om haar voor te stellen. Dit was nog best een uitdaging, want in de 
speciale gebeden vieren we altijd het leven van profeten en profetessen die 
ons inspireren met hun activistische getuigenis en systeemkritiek, à la Doro-
thy Day. Maar was Ascensión Nicol dat ook? 
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wegen - per boot, per muilezel, per 
kano, te voet - de mysterieuze jungle 
in, en vrouwen al helemaal niet. Ze 
moesten het Andesgebergte overste-
ken en vervolgens de immense rivie-
ren bevaren. Niet iedereen overleefde 
de reis, maar dat weerhield de zusters 
niet om verder te gaan. 
 
Noch de moeilijke en gevaarlijke we-
gen, noch de hoogte en de kou van de 
bergen, noch de tochten over de rivier 
in fragiele kano's, intimideerden hen; 
integendeel, het versterkte hun ver-
langen om hun bestemming te berei-
ken. Ascensión maakte van de missie-
route een gelegenheid om de aanwe-
zigheid van God in de schoonheid van 
het landschap te aanschouwen. Hun 
harten werden verruimd toen ze hun 
eerste ontmoetingen beleefden met 
de inwoners van de dorpen waar ze 
doorheen trokken. 

De weg naar transformatie 
In het hart van de jungle ontdekte ze 
de dringende noden van de inheemse 
bevolking en het onrecht dat hen werd 
aangedaan. Ascensión was getuige 
van de marginalisatie van vrouwen en 
hun gebrek aan vorming. Ze wilde dat 
meisjes uit de jungle goed onderwijs 
kregen omdat ze er zeker van was dat 
onderwijs de weg was van transfor-
matie. Ze richtte een kostschool op en 
begon lessen met meisjes uit afgele-

gen plekken in de jungle. Iedereen zag 
haar als een moeder want in haar hart 
kende ze alles en iedereen. Ze toonde 
de vrouwen in de jungle haar innerlijke 
kracht en sterkte hen daarmee in hun 
eigen kracht. 
 
In 1918 werd de congregatie 
‘Misioneras Dominicas del Rosario’ 
geboren als resultaat van de inzet en 
liefde die Zubieta en Ascensión voel-
den voor de inheemse bevolking, in 
het bijzonder voor vrouwen en de 
strijd voor hun waardigheid. Als me-
deoprichtster werd Madre Ascensión 
benoemd tot generaal overste van de 
nieuwe congregatie waar ze zich de 

rest van haar leven aan wijdde. Ze 
kwam er al vrij snel alleen voor te 
staan, omdat Zubieta op 57-jarige 
leeftijd, drie jaar na de oprichting, 
overleed. 

Ascensión had een brede visie en haar 
missionaire horizon kende geen gren-
zen. In 1932 leidde ze de stichtende 
gemeenschap naar het vasteland van 
China, waar ze de kern van hun aan-
wezigheid in Azië vestigde. Het alge-
mene moederhuis van de congregatie 
werd gevestigd in Pamplona, Spanje. 
In 1938 werd Ascensión steeds zwak-
ker en wilde ze zich terugtrekken om 
zich voor te bereiden op haar laatste 
dagen. Toch aanvaardde ze haar una-
nieme herverkiezing voor een derde 
termijn als algemene priorin tijdens 
het Algemeen Kapittel van de congre-
gatie in 1939. Ze overleed op 24 fe-
bruari 1940. 

De spirituele erfenis die zij achterliet is 
een activistische en feministische 
congregatie die strijdt voor sociale en 
ecologische rechtvaardigheid. De mis-
sies zijn nog steeds op afgelegen plek-
ken en vooral gericht op vrouwen en 
inheemse bevolkingsgroepen. De in-
heemse tradities en wijsheid zijn vol-
ledig geïntegreerd in hun christelijke 
spiritualiteit.  Ω 
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"Dwang, hoe verborgen ook, roept 
altijd verzet op."  
- spreekwoord van het Noord-
Amerikaanse Lakota-volk. 

- door Yemi  

Het is algemeen bekend dat we in een 
wereld leven die onderhevig is aan de 
kracht van de natuur. Dat betekent 
dus dat elk levend wezen onder in-
vloed van de natuur staat. Bovendien 
werken alle natuurkrachten standaard 
volgens hetzelfde fundamentele prin-
cipe van causaliteit (d.w.z. oorzaak en 
gevolg). Als zodanig is het relatief on-
mogelijk om een natuurkracht te trot-
seren zonder ernstige gevolgen. Even-
zo, wanneer we ons gedrag en onze 
houding in ons dagelijks leven in 
ogenschouw nemen, manifesteert 
deze kracht zich als wetten en regels 
waaraan we onderworpen zijn. Dit is 
uitsluitend omdat wetten en regels 
invloed uitoefenen op hoe we ons in 
een samenleving zouden moeten ge-
dragen. Omgekeerd is dit de reden 
waarom het overtreden van wetten en 
regels repercussies en straffen met 
zich meebrengt. 

In onze gemeenschap die gebaseerd is 
op anarchistische waarden, worden we 
geconfronteerd met de vraag hoe we  

 
meer mensen aan de dagelijkse ge-
meenschappelijke avondmaaltijd 
kunnen krijgen. Stel je nu de hypothe-
tische situatie voor dat we de regel 
moesten instellen om ten minste een 
bepaald aantal keren per week samen 
te eten om gemeenschappelijke rede-
nen. Als we deze regel allemaal naar 
de letter zouden volgen, blijft de 
vraag: weerspiegelt dit echt de toewij-
ding aan de gemeenschap of weer-
spiegelt het meer de dienstbaarheid 
aan de regel? Ten eerste voldoen we 
niet perfect aan de beschrijving van 
een gemeenschap, omdat we onder-
dak bieden aan gasten die niet intrin-
siek toegewijd zijn aan de gemeen-
schap en haar idealen - tenminste in 
eerste instantie niet. Ook zijn we di-
vers in cultuur, levensstijl, ideologie 
en geloof. Ten tweede kunnen we ook 
niet helemaal voldoen aan de be-
schrijving van een typische organisa-
tie en toch anarchistisch zijn. 
 

Waar levert dit stress op? 
Stress wordt volgens het Websters 
woordenboek gedefinieerd als de 
emotionele druk waaronder een mens 
(of dier) lijdt. We zijn allemaal onder-
worpen aan Gods natuurwet, wat op 
zich al een enorme verantwoordelijk 
heid is. Dus als een persoon (die op- 

 
treedt als wetgever) een regel invoert 
die niet gebaseerd is op Gods natuur-
wet, dan is de last die nodig is om deze 
regel te handhaven de verantwoorde-
lijkheid van de wetgever. In een secu-
liere gemeenschap zijn vertrouwen en 
respect essentiële voorwaarden voor 
het tot stand brengen en behouden 
van samenwerking en naleving binnen 
de gemeenschap. Degenen die als 

wetgevers optreden, worden gewoon-
lijk aan een hoge norm gehouden als 
'gezicht van de wet', omdat zij altijd 
aan dezelfde norm moeten voldoen 
als die zij aan anderen opleggen. Als ze 
echter niet aan diezelfde norm vol-
doen, is dat hypocriet en oneerlijk, wat 
resulteert in een vertrouwensbreuk. In 
wezen is dit waar de stress vandaan 
komt, omdat het niet alleen de druk is 

Wat er echt toe doet (deel 2): kracht & stress 
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van de norm die de wet handhaaft, 
maar ook een nog grotere inspanning 
vereist om het aanvankelijke niveau 
van naleving of conformiteit van an-
deren te handhaven. Meer nog, er zal 
een hiërarchische relatie ontstaan 
omdat sommigen dan gelijker zijn dan 
anderen. 
 
Wat doet er dan echt toe? 
Een perfecte regel of wet is naar mijn 
overtuiging iets waar iedereen op aar-
de aan onderworpen is. Met zo'n ver-
onderstelling kunnen we het erover 
eens zijn dat de natuurlijke of Gods 
wetten (bv. de gulden regel, de 10 ge-
boden in Ex. 20 en de twee geboden in 
Matt. 22:37-40) perfect en rechtvaar-
dig zijn (Psalmen 19:7). Dit zou dan de 
basis of standaard moeten zijn voor 
het meten van de perfectie en recht-
vaardigheid van elke andere wet of 
regel. Dus als een wet of regel geba-
seerd is op Gods wet, dan is deze eer 

 

lijk (of rechtvaardig) en perfect. Het 
tegenovergestelde betekent dat een 
wet of regel niet voldoet aan de norm 
van rechtvaardigheid en perfectie als 
hij niet gebaseerd is op Gods natuur-
wet. We kunnen zo'n regel dus als on-
volmaakt of gebrekkig beschouwen, 
omdat deze de wetgever van de regel 
over het algemeen begunstigt. Dit is 
het geval met alle door mensen ge-
maakte regels of wetten die niet ge-
baseerd zijn op Gods natuurwet, maar 
in plaats daarvan op persoonlijke, 
subjectieve voorkeuren en verlangens. 
 
Vanuit mijn observatie geloof ik dat 
een van de bepalende factoren van 
warmte in de Noëlhuisgemeenschap 
anarchie is, die ik definieer als onder-
worpen zijn aan alleen Gods gezag en 
wetten. Dat gezegd hebbende, elke 
wet of regel heeft twee essentiële on-
derdelen: de letter en de essentie of 
het doel erachter. Deze essentie of dit  
 

doel wordt beschouwd als de "geest 
van de regel" (Romeinen 2:27-29; 2 
Kor. 3:6) en de letter verwijst slechts 
naar de geschreven of verbale uit-
drukking van zo'n regel. Daarom 
moet, om een regel die gebrekkig of 
onvolmaakt is aan te vullen of te com-
penseren, de essentie of het doel van 
die wet expliciet gecommuniceerd en 
begrepen worden door alle mensen die 
onder die regel vallen. Op deze manier 
kan rechtvaardigheid worden hersteld 
als iedereen de regel naar eigen goed-
dunken en onderscheidingsvermogen 
kan hanteren. Ω 

 

Dit blad op de mat?  

Ontvangt u ‘n Korrel Zout  nog niet per post, maar wilt u hem wel twee keer per jaar ontvangen (indien mogelijk tegen een 
kleine donatie)? Meldt u aan via het online formulier: www.noelhuis.nl/abonneren  Hier kunt u ook wijzigingen doorgeven 
of u afmelden voor ‘n Korrel Zout. Aanmelden kan ook per post: vul het onderstaande strookje in en stuur deze op naar het 
Jeannette Noëlhuis: Dantestraat 202, 1102 ZR Amsterdam. 

Naam:  …………………………………...   Postcode:  …………………………………...  

Straat & nr: …………………………………...  Stad:   …………………………………… 

Of wilt u hem liever per mail ontvangen?  Vul dan alleen hier uw e-mailadres in:  …………………………………... 
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- door Brenna Cussen, St Isidore Farm CW 

Anarchisme is een politieke filosofie 
die stelt dat het staatsgezag niet no-
dig is - en vaak schadelijk is – voor de 
organisatie van de samenleving. An-
archisten bepleiten een samenleving 
waarin orde ontstaat door vrijwillige 
samenwerking en vrije vereniging van 
individuen en groepen. Hoewel de 
term ‘anarchie‘ – o.a. met de beteke-
nis van ‘wetteloosheid’ – al lang be-
staat, gebruikte in 1840 Pierre-Joseph 
Proudhon het woord ‘anarchisme’ om 
een politieke theorie of standpunt te 
beschrijven. Tegen de populaire ge-
dachte in dat anarchisme tot chaos 
leidt (een idee dat versterkt werd door 
het stereotype van anarchisten als 
ruitenbrekers of bommengooiers), 
hield Proudhon vol: “anarchie is orde”. 
Omdat anarchisten graag willen dat 
beslissingen worden genomen en uit-
gevoerd door de mensen op wie die 

beslissingen invloed hebben, geloven 
zij dat anarchisme in de praktijk een 
meer efficiënte vorm van organisatie 
is dan de bureaucratische staat. 

Subsidiariteit 
Zo’n zienswijze lijkt sterk op het ka-
tholieke sociale principe van 
‘subsidiariteit’, ontwikkeld door paus 
Leo XIII in zijn encycliek ‘Rerum Nova-
rum’ en door paus Pius XI in 
‘Quadragesima Anno’. Subsidiariteit 
duidt erop dat zaken behandeld moe-
ten worden door de kleinst mogelijke 
of meest lokale groep, beter dan door 
grotere groepen of collectiviteiten 
zoals de staat, die geneigd zijn om 
macht naar zich toe te trekken en in-
dividuele vrijheid en initiatief af te 
breken. 
 
Christen-anarchisten geloven dat wij, 
omdat de God van liefde en genade 
onze hoogste autoriteit is, geen steun 

kunnen geven aan de pretenties van 
natie-staten, die geweld en dwang 
gebruiken om hun wetten af te dwin-
gen en hun grenzen af te bakenen, te 
verdedigen en uit te breiden. Terwijl 
wij als christenen de opdracht hebben 
om onze vijanden lief te hebben en om 
zeventig maal zeven maal te vergeven, 
doodt de staat onze vijanden en straft 
wetsovertreders. Als we aan een ge-
welddadige staat onze loyaliteit be-
tuigen, of stemmen op vertegenwoor-
digers ervan, of er belasting aan beta-
len, dan doen wij Gods bedoeling ge-
weld aan. Christelijke anarchisten 
steunen in plaats hiervan de ontwik-
keling van kleine, decentrale gemeen-
schappen en coöperatieven gebaseerd 
op persoonlijke behoeften. Zij hopen 
dat zulke federaties uiteindelijk de 
staat overbodig zullen maken. 

Er is in de Schrift en in de traditie van 
de Kerk veel te vinden dat christen-
anarchistisch denken ondersteunt. In 
Samuël I smeekt het volk tot de pro-
feet om God te vragen hen een koning 
te sturen, “om net als andere volken te 
zijn”, ondanks Samuëls waarschuwing 
dat een koning hen tot slaven zou ma-
ken en hun zonen, dochters en vee zou 
afnemen. Wanneer God het verzoek 
van zijn volk inwilligt, zegt Hij tot Sa-
muël: “Jou verwerpen ze niet, ze ver-
werpen juist mij als hun koning” (1 
Samuël 8:4-22). En ondanks de ver-

Anarchisme 
“Het woord ‘anarchist’ gebruiken we met opzet en regelmatig om onze lezers 
te attenderen op de noodzaak om de ‘alomtegenwoordige staat’, zoals onze 
bisschoppen het genoemd hebben, te bestrijden, en om met een schok serieus 
geïnteresseerden te doen kijken naar de mogelijkheid van een andere maat-
schappij, een samenleving die bestaat uit verenigingen, gilden, vakbonden, 
leefgemeenschappen, parochies – vrijwillige samenwerkingsverbanden  van 
mensen langs regionale in plaats van nationale lijnen, waar voor iedereen 
vrijheid en verantwoordelijkheid mogelijk is.”  

Dorothy Day, mede-oprichtster van de Catholic Workerbeweging 
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wachtingen van velen dat de Messias 
een aardse heerser zou zijn, profeteert 
Jesaja van een knecht die lijdt voor Zijn 
volk (Jesaja 53). 

Alternatief voor de staat 
Ondanks Paulus’ aansporing dat chris-
tenen “alle overheden die boven hen 
staan moeten gehoorzamen”, propa-
geren de evangeliën heel sterk de an-
archistische waarde van verzet tegen 
macht en overheersing. In het evan-
gelie van Lucas krijgt Jezus de kans 
aangeboden om een heilstaat van vre-
de en voorspoed op te leggen. De dui-
vel zegt: “Ik geef u de macht over deze 
koninkrijken en de roem die ermee 
gepaard gaat, want ik kan daarover 
beschikken en ik geef het aan wie ik 
wil; als u in aanbidding voor mij neer-
valt, zal dat allemaal van u 
zijn.” (Lucas 4:6). Jezus wijst deze ver-
leiding af, omdat het neerkomt op een 
verwerping van de Vader, die ons allen 
een vrije wil geeft. Als alternatief kiest 
Jezus ervoor om ons een liefde te to-
nen die aanspreekt en aanmoedigt in 
plaats van afdwingt. 
 
Die aanmoedigende kracht werd in-
derdaad zichtbaar na Jezus’ dood en 
opstanding, toen kleine christelijke 
gemeenschappen ontstonden en zich 
uitbreidden, ondanks het risico van 
vervolging en dood. Politieke leiders, 
koningen en keizers werden bedreigd 

door zulke gemeenschappen, omdat 
die een alternatief boden voor de staat 
– een levensstijl waarbij zij deelden 
wat ze als gemeenschap bezaten en 
waarbij ze persoonlijke verantwoor-
delijkheid namen voor de armen, lie-
ver dan hen over te dragen aan de so-
ciale zorg van de staat. Praktisch 
christendom maakte politieke leiders 
overbodig. 

Peter Maurin, mede-oprichter van de 
Catholic Worker, zag duidelijke ver-
banden tussen de vroege christelijke 
gemeenschappen en de dorpen van 
zijn geboorteland Frankrijk; die dor-
pen functioneerden voornamelijk door 
coöperatie. Ook kende hij de boeken 
van de Russische anarchist en zoöloog 
Peter Kropotkin, die geloofde dat 
mensen zich meer ontwikkeld hebben 
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door ‘onderlinge hulp’ dan door 
‘overleving van de sterksten’, en die de 
ambachtsgilden en vrije steden van de 
Middeleeuwen beschouwde als een 
model om een samenleving op te bou-
wen, een samenleving die geleid 
wordt door federatieve verenigingen 
in plaats van regeringen van staten. 
Maurins’ oorspronkelijke visie voor de 
Catholic Worker bepleitte dat katho-
lieke gelovigen in grote aantallen zou-
den wegtrekken uit de grote steden, 
om in landelijke gebieden gemeen-
schappen te vormen waar zij hun ei-
gen voedsel konden verbouwen en 
ambachten konden uitoefenen. Hij 
voorzag een transformatie van de sa-
menleving door middel van zijn pro-
gramma in drie punten: landbouwge-
meenschappen, huizen van gastvrij-
heid en rondetafel-discussies voor 
zowel arbeiders als de armen en ge-
leerden. 

Persoonlijke verantwoordelijkheid 

Hoewel Peter Maurin zichzelf zag als 
een anarchist, hield hij er niet van om 
het woord te gebruiken wanneer hij in 
het openbaar sprak over de politieke 
filosofie van de Catholic Worker, om-
dat hij merkte dat het mensen die het 
niet begrepen bang maakte en ver-
vreemdde. Daarom noemde Peter zich 
een ‘personalist’, een woord dat her-
innert aan het christelijk geloof in een 
persoonlijke liefhebbende God. Perso-

nalisme als filosofie gaat uit van de 
gedachte dat de maatschappij en alle 
instituties daarin gericht moeten zijn 
op het materiële en spirituele welzijn 
van ieder persoon (anders dan com-
munisme en kapitalisme, waarvan de 
voorstanders bereid zijn om individu-
en op te offeren voor de denkbeelden 
‘de staat’ of ‘de markt’). Personalisten 
werken aan de vorming van gemeen-
schappen waarin men persoonlijke 
verantwoordelijkheid neemt voor de 
behoeften van ieder lid. 
 
Vandaag de dag probeert de Catholic 
Workerbeweging, bestaande uit on-
geveer 185 gemeenschappen, nog 
steeds om Peters visie in praktijk te 
brengen, in het streven om ‘een nieu-
we samenleving te bouwen binnen de 
structuur van de oude’, totdat er geen 
behoefte aan de oude meer zal zijn. Ω 

Uit: ‘The Catholic Radical’, okt.-nov. 
2009 (Worcester, Massachusetts); 
vertaald door Frans Zoer. 

Evenals het erg verkeerd is om 
van individuen af te nemen wat 
zij door hun eigen initiatief en 
noeste arbeid tot stand kunnen 
brengen en aan de gemeen-
schap kunnen geven, zo is het 
evenzeer een onrecht en tege-
lijk een ernstig kwaad en een 
verstoring van de juiste orde 
om aan een groter of hoger ge-
nootschap over te dragen wat 
een lagere en ondergeschikte 
organisatie kan doen. 
 

 Pius XI  
‘Quadragesimo Anno’ 

In de dierenwereld zien we dat de 
meeste dieren in gemeenschap-
pen leven en dat ze vereniging 
het beste wapen vinden in de 
strijd om het overleven … De 
diersoorten, waarbij de strijd 
tussen individuen het kleinst is 
geworden en de wederzijdse hulp 
het grootst is, zijn zonder uitzon-
dering de meest numerieke, de 
meest welvarende en het meest 
open voor verdere vooruitgang. 
 

Peter Kropotkin 
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- door Irma Koning 

Toen we nog op een flat woonden 
stond ons 2m2 balkonnetje vol met 
potten. Op dat kleine stukje heb ik ge-
probeerd tomaat, aardbei en spinazie 
te kweken, met een matig succesje van 
3 tomaatjes, 10 aardbeien en een hand-
jevol spinazie. Nu keer ik elke week te 
rug in een weelderige tuin waar ons 

harde werk beloond wordt met een rij-
ke oogst. 

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om 
de oogst zelf. Ik leer zo veel van wat de 
verschillende gewassen nodig hebben 
in een seizoen, van de problemen (met 
ratten, vogels, kou) en de oplossingen 
waar we samen mee komen. We heb-
ben de erwtjes zien wegkwijnen die als 
kiemplantje aangegeten waren, ver-
volgens opnieuw opleefden, toen om-
waaiden en vervolgens uitdroogden. En 
wat geniet ik ervan om ook onze kin-
deren in de moestuin te zien dartelen 
en meehelpen! Dan zitten ze daar in het 
zand met hun eigen schepje of harkje 
en gooien onkruidjes in de emmer, of er 
weer uit ;). Sofia, mijn dochtertje van 3, 
heeft meegeholpen met het oogsten 
van de aardbeien, courgettes, boontjes 
en aardappels. 

In de moestuin hebben mijn man en ik 
ook onze eerste vuurdoop gehad met 
het organiseren van een activiteit. Bij 
ons in het dorp Uithoorn worden vluch-
telingen opgevangen die nog wachten 

op papieren en gezinshereniging. We 
gingen een rondleiding organiseren op 
de boerderij, en het kwam toevallig zo 
uit dat Gideon en ik alle voorbereidin-
gen op ons namen. Misschien zouden 
we dat uit onszelf niet zomaar op de 
hals gehaald hebben, maar nu gingen 
we ervoor. We hadden extra hulp inge-
schakeld van twee vaste deelnemers 
van het Wereldhuis, cakes gebakken en 
een natuurspeurtocht voor de kinderen 
voorbereid. We werden blij van de en-
thousiaste reacties van de groep als ze 
langs gewassen kwamen die ze her-
kenden van thuis. De kinderen vonden 
het een hele ervaring om met Eugene in 
het kippenhok tussen de kippen te 
staan. Al met al een mooie dag om op 
terug te kijken. 

Dan nog een laatste update: de Dorothy 
Gemeenschap huist nog in een barak 
maar de bouw van ons permanente 
onderkomen is nu echt begonnen! We 
kunnen elke dag vanuit ons raam de 
vorderingen volgen. Ω 

Een seizoen in de moestuin 
Bericht uit de Dorothy gemeenschap 

Het is nu 10 maanden geleden sinds mijn man, kinderen en ik zijn verhuisd 
naar de Dorothy gemeenschap. En weet je waar ik enorm van geniet? De gro-
te moestuin die we onderhouden bij de boerderij aan de overkant.  

Jonathan ‘helpt’ met de 
aardappeloogst. 
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- door Gerard 

Zoals ik het begrijp is Wild Church een 
gebedsdienst middenin de natuur, 
waarin eerbied voor de schepping en 
het zoeken naar een nieuwe balans in 
onze spiritualiteit centraal staat, een 
levenshouding in harmonie met de 
aarde.  

Afgelopen augustus was het raak met 
de volle maan. Deze was zeldzaam 
genoeg twee keer te zien. Wanneer er 
twee volle manen in één maand 
plaatsvinden, krijgt de laatste de bij-
naam ‘Blauwe maan’. De herkomst 
van deze benaming, lees ik op inter-
net, heeft alles te maken met de uit-
spraak ‘once in a blue moon’, wat zo-
iets betekent als ‘heel zelden’. 

Frits stuurt vooraf altijd een email met 
uitnodiging rond aan een inmiddels 
aanzienlijk aantal mensen. Maar het is 
altijd een verrassing of er mensen ko-
men. De eerste volle maan op 1 augus-
tus regende het pijpestelen en was er 
helemaal niemand. Ik had een crea-

tieve liturgie voorbereid, al zeg ik het 
zelf, die in het teken stond van het 
thema ‘zomer’. Frits stelde voor de 
liturgie gewoon te recyclen aan het 
eind van de maand. 

Op de laatste dag van augustus was de 
weersvoorspelling opnieuw niet den-
derend. Maar de buienradar gaf aan 
dat het misschien net droog zou zijn 
wanneer de viering begon. Dat bleek 
niet zo. We waren ondanks de regen 
toch met zo’n 10 mensen. We lazen 
onder paraplu's en in regenjassen 
mooie gedichten over de zomer en 
wisselden onze gevoelens uit over on-
vergetelijke zomerdagen in ons leven. 
We deelden ook onze zorgen over het 
extreme weer van de afgelopen zo-
mer: warmterecords, hevige branden, 
maar ook zware overstromingen op 
alle continenten. We zongen Taizé 
liederen en baden een wondermooi 
Aramees ‘Onze Vader-moeder’.  “Gij, 
Vader-Moeder, adem, licht van al wat 
is, moge uw licht een heiligdom zijn in 
ons hart.”  

 

Het werd donkerder en donkerder, we 
konden nog net met zaklampen de 
liturgie volgen op ons blaadje. Enkelen 
waren inmiddels doorweekt. Maar het 
heeft iets betoverends om middenin 
de natuur, omringd door hoge bomen 
en bamboestruiken, terwijl metro’s en 
treinen nog geen honderd meter van 
ons vandaan om de paar minuten 
voorbij razen, in het ruisen van de re-
gen en de vage, warme gloed van het 
vuur bijeen te zijn, te bidden en spre-
ken over onze zorgen voor de aarde. 
“Laat ons niet misleid worden door 
oppervlakkige dingen en houd ons af 
van ondoordachte handelingen. U 
behoort alle heerschappij toe en de 
levende kracht om te handelen. Van u 
komt het lied dat aan alles schoonheid 
verleent en zich van tijdperk tot tijd-
perk vernieuwt.” Ω 

Wilt u ook een seintje krijgen van Frits 
wanneer een volgende Wild Church-
viering staat gepland? Mail dan naar 
noelhuis@antenna.nl 

Wild Church 

Volle maan, een kampvuurtje middenin de natuur en goed gezelschap om 
lange gesprekken mee te voeren of om stil in het vuur te staren. Ziehier de 
elementen van een perfect avondje voor Frits. Sinds zijn deelname aan de 
Catholic Worker bijeenkomst een jaar geleden in de V.S. is daar een nieuw 
element bijgekomen: een Wild Church-viering. 
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Aan:  ProRail    
 Postbus 2038 
 3500 GA Utrecht 

3 december 2023,  
Advent van het fossielvrije tijdperk  

Geachte Directie, Raad van Commissa-
rissen en Personeel van ProRail, 

Wij zien dat het niet goed gaat met het 
leven op aarde. De zeeën en het land 
raken leeg en uitgeput. De uitbundige 
diversiteit aan leven verdwijnt overal. 

Kolen zijn een belangrijke motor in het 
vernietigen van leven: het delven van 
kolen, de CO2 uitstoot bij het stoken 
van kolen, het meeste gebruik van de 
door kolen opgewekte energie, dit alles 
tast het leven op aarde aan. 

Wij zouden u willen vragen om het 
transport van kolen vanuit de havens 
van Amsterdam, Rotterdam en Vlis-
singen niet langer te faciliteren. 

Wij hopen dat u uw verantwoording 
neemt zodat onze (kinds)kinderen 
positief blijven oordelen over de bij-
drage van ProRail: na eerst Nederland 
in de vaart der volkeren te hebben op-
gestuwd, draagt ProRail nu bij aan het 
behoud van leven door het transport 
van kolen niet langer te faciliteren. 
Geweldig, toch?! 

Naast deze vraag, willen wij ook met u 
delen dat sommigen van ons niet lan-
ger langs de zijlijn kunnen blijven staan 
terwijl kolentransporten ongestoord 
naar ovens her en der in Noord-West 
Europa voort rollen. Wij voelen ons 
geroepen om met de steentjes uit het 
spoorbed van de kolen-bulkoverslag in 
Amsterdam - waar louter kolentreinen 
overheen rollen - een monument te 
maken voor het fossiele tijdperk. Hier-
mee beginnen we op zaterdag 23 de-
cember. Wij nodigen u uit om mee te 
doen en het eerste steentje voor dit 
monument te leggen om zo de keus 
van ProRail voor een einde van het fos-
siele tijdperk te onderstrepen.  

Naarmate dit monument groeit, slinkt 
het spoor tot er uiteindelijk geen kolen 
meer over kunnen. 

Wij menen dat we ons heil moeten 
zoeken in minder: laten we vreugdevol 
en liefdevol streven om met zo min 
mogelijk energie en grondstoffen een 
mooi & solidair leven te leven en veel 
ruimte te laten aan al het andere leven 
waarmee we de aarde delen. 

In de hoop dat we samen kiezen voor 
een planeet vol leven, wensen wij u 

Vrede en alle Goeds  Ω 

Steentje voor Steentje 
Wij zoeken naar wegen om de samenleving, ProRail en het Openbaar Ministe-
rie op te roepen om het verbranden van kolen niet langer te tolereren, te faci-
literen en te beschermen en om de oplossing voor de klimaatcrisis en het 
massale uitsterven van soorten vooral te zoeken in minder energie- en 
grondstoffenverbruik en in een duurzamere levensstijl. Onderstaande brief 
en de ecotage picknick op 23 december maken deel uit van deze zoektocht. 
Zoek je mee?  
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- door Frits 

Dit boek is precies wat dit land en deze 
tijd nu nodig hebben.  

Wij kennen Rozemarijn van getuige-
nissen op straat, in kerken en op con-
ferenties. Rozemarijn is dominee en 
neemt je mee in haar eigen proces, hoe 
ze ertoe kwam om in actie te komen 
voor klimaatrechtvaardigheid.  

Vanaf haar eerste actie deelt ze haar 
ervaring met politie, mede-activisten 
en de samenleving op zo’n mooie en 
eerlijke wijze, dat je je als lezer af 
 
vraagt hoe je zelf met deze situaties 
om zou gaan. Rozemarijn ademt de 
lezer moed en inspiratie in door haar 
eigen verhaal te delen en door de 
hoofdstukken met inzichten van men-
sen als Elisabeth Wathuti, Dietrich 
Bonhoeffer, Angela Davis, Augustinus 
en Rosa Parks te openen. Rozemarijn 
reikt ook handvatten aan voor bezin-
ning tijdens een actie, in de natuur of 
in de kerk. 

Tot slot een citaat: “Mensen worden af 
en aan naar hun verhoor geleid … Op 

geen andere plek voel ik me zo dicht bij 
God als na een arrestatie. Zo dichtbij  
mijn roeping als mens, als christen, als 
aardbewoner. De uren in mijn zacht-
gele cel zijn een cadeau, een moment 
waar ik de rust vind om te bidden, om 
me gedragen te weten.” 

We hopen dat dit boek vele harten 
mag raken. Ω 

 

‘Rebelleren voor het Leven’ 

Rozemarijn van ‘t Einde   
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-door Nikki 

Het is maar een druppel water op een 
gloeiende plaat, wordt er vaak gezegd. 
Het is een wonderbaarlijke druppel op 
een gloeiende plaat, zeg ik dan. Laten 
we niet vergeten dat een druppel wa-
ter nooit een afgescheiden, op zichzelf 
staande druppel is, zeker niet als we 
geloven dat alles met elkaar verbon-
den is, zoals de natuur ons telkens 
weer laat zien. Zo kan een druppel wa-
ter al snel veranderen in een vrolijke 
regenbui of een prachtige waterval. 

Hypnose van de macht 
Toch voelt het vaak als niet genoeg en 
dat is misschien wel het kruis dat we 
moeten dragen. Het zal nooit genoeg 
zijn omdat ‘genoeg’ de maatstaven 
volgt van controle en macht. Het 
draagt één belofte met zich mee, na-
melijk dat we zullen falen, in elk geval 
in de ogen van de wereld. Diezelfde 

wereld van macht die ook de kruisi-
ging van Jezus alleen maar kon zien als 
een mislukking. Paradoxaal gezien is 
het juist in dit falen dat we hoop kun-
nen vinden, omdat het ons helpt te 
ontdekken dat het niet helemaal aan 
ons is. Alleen zo wordt de hypnose van 
macht doorbroken en komt er weer 
ruimte voor genade, terwijl wij alles 
blijven doen wat we kunnen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dat het allemaal geen zin heeft is mis-
schien wel één van de grootste leu-
gens om ons inactief te houden en ik 
zou iedereen willen oproepen om er 
niet in te trappen. Tegelijkertijd reali-
seer ik mij dat de tegenreactie ook 
gevaarlijk kan zijn. Als wij gaan den-
ken dat het onze taak is om de wereld 
‘te redden’, volgen we dan niet dezelf-
de logica van controle en macht die 
het prachtige woud in vlammen doet 
opgaan? 
 
Nederigheid 
We hebben het vaak over onze rol als 
mensen, in gesprekken over rent-
meesterschap en verschillende inter-
pretaties van het scheppingsverhaal. 
Maar over onze positie en conditie als 
onderling afhankelijk en verbonden 
wordt vaak gezwegen. Vanaf welke 
positie mogen wij deze rol leven, van 
boven de natuur of als deel van en in 
verbinding met de natuur? 

De kolibrie leert ons daarom niet al-
leen over hoop en verantwoordelijk-
heid, maar ook over nederigheid. Een 
nederigheid die het paradigma van 
controle en macht, het mechanisme 
van het wij-zij denken en de logica van 
de hiërarchische dualiteit doorbreekt. 
De kolibrie is niet moreel superieur, ze 
is geen heldin die het brandende woud 

Wat heeft het voor zin, kleine kolibrie? 
Wangaari Maathai* vertelt ons het verhaal over een prachtig woud dat in 
vlammen opgaat, terwijl alle dieren vluchten naar het water en machteloos 
toekijken hoe hun thuis wordt verwoest. Dan is daar ineens een kolibrie die 
driftig op en neer vliegt en een druppel water meeneemt in haar snaveltje, 
die ze vervolgens loslaat over het grote vernietigende vuur. 

*Keniaanse activiste die de Green Belt Movement oprichtte, duizenden  
bomen plantte en als eerste Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de vrede won voor 
haar bijdrage aan duurzame ontwikkeling, democratie en vrede.   
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redt van de kwade wezens die het in 
brand hebben gestoken. Ze gelooft 
niet in winnen of verliezen. Ze gelooft 
niet in totalitaire oplossingen. Ze ge-
looft niet in een almachtige God die de 
wereld redt of almachtige mensen (of 
dieren) die dit doen. Ze gelooft niet in 
almacht, maar in kwetsbaarheid en 
liefde. 

Ze gelooft ook niet in waterkanonnen, 
ze gelooft in druppels water die ze in 
haar snaveltje meeneemt en loslaat 
over het brandende woud. Ze gelooft 
in zaadjes die sterven en groeien en 
vrucht voortbrengen. Ze gelooft in 
steentjes die we van het kolenspoor 
weghalen om de weg van verwoesting 
onbruikbaar te maken. Ze gelooft in 
vallen en opstaan, terwijl ze oog blijft 
houden voor de lelies in het veld en de 
vogels in de lucht. 

Ze is niet alleen maar bezig met effici-
ëntie, maar probeert vooral trouw te 
zijn aan haar grote kolibriehart dat 
haar oproept om te doen wat ze kan. 
De kolibrie belichaamt daarmee de 
woorden van de wijze Rabbi Tarfon; 
‘Het is niet aan jou om de taak te vol-
brengen, maar je hebt ook niet het 
recht om ermee te stoppen.’ Ω 

 

 

ILMIRA’S RECEPT VOOR VEGAN CHOCOLATE-CHEESE TAART: 

Voor het chocolade deel heb je de volgende elementen nodig: 
Meel - 250 g 
Cocao poeder - 1 eetlepel   
Suiker - 200 g 
Zuiveringszout - 1 theelepel 
Zout - ½ theelepel 
Veganistische karnemelk - 240 ml   
Plantaardige olie - 120 ml 
Witte azijn - 1 eetlepel 
Vanille-extract - 2 theelepel 
 
Voor het cheese cake deel heb je 
dit nodig:  
Sojakwark - 400 ml 
Suiker - 70 g 
Vanillesuiker - 8 g 
Maizena - 35 g 
 
Bereiding 
Meng voor het chocoladedeeg alle droge ingrediënten goed dooreen. Voeg de kar-
nemelk en plantaardige olie toe en meng alles tot een glad deeg. Voeg dan de azijn 
en het vanille-extract toe en meng nog een keer. 
Doe voor het cheesecake deel alle ingrediënten in een kom en klop ze met een 
mixer. 
 
Bakken 
Doe het chocoladedeeg in de bakvorm. Maak kleine kuiltjes en schep de cheesecake 
erin. Bak 30 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. 
Als de taart is afgekoeld, kun je de taart naar eigen inzicht decoreren, bijvoorbeeld 
met kersen en veganistische slagroom! 
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GEBEDSVIERINGEN 
Elke maandag-, woensdag- en vrij-
dagavond is er een oecumenisch 
avondgebed om 20.00 uur. Speciale 
vieringen zijn er op de volgende 
maandagen: 
  
15 januari: viering rond Jean Boulier 
(1894 - 1980), een Franse priester die 
zich al vanaf de jaren ‘20 van de vorige 
eeuw wijdde aan de arbeidersbewe-
ging. Hij verzette zich ook al heel 
vroeg tegen de Nazi-ideologie en wist 
tijdens de Tweede Wereldoorlog veel 
joden te redden. 
 
11 maart: viering rond de Spaanse 
zuster Ascensión Nicol y Goñi (1868 – 
1940), stichteres van de Misioneras 
Dominicas del Rosario. Nikki woonde  
in een gemeenschap van deze congre-
gatie in Guatemala (zie p 10 en p 15). 
 
6 mei: viering rond de zalige Clara Fey 
(1815 – 1894), stichteres van de Zus-
ters van het Arme Kind Jezus. Haar 
leven stond in het teken van het ver-
lenen van hulp aan de armen, met bij-
zondere nadruk op onderwijs, eerst in 
Aken en later in Nederland. 
 

FILMS  
23 februari: ‘Residente’ (2017, V.S.) 
volgt de carrière van Rene Perez, 
vooral bekend onder zijn artiesten-
naam Residente. Hij richtte als stu-
dent de populaire rapgroep Calle 13 
op. Al gauw ontpopte hij zich als uit-
gesproken tegenstander van onrecht 
en corruptie. Op het hoogtepunt van 
alle succes verliet hij Calle 13 en 
maakte een wereldreis. De documen-
taire is een poëtische bezinning op 
muziek, cultuur en geschiedenis. 
 
22 maart: ‘Paradies: Glaube’ (2012, 
Oostenrijk/ Duitsland, Frankrijk) ver-
telt het verhaal van de 50-jarige Anna 
Maria, die zich zeer fanatiek wijdt aan 
missiewerk om Oostenrijk weer op het 
deugdzame pad te brengen. Op een 
dag komt haar man Nabil, een Egypti-
sche moslim, na jaren afwezigheid 
weer thuis. 
 
26 april: ‘How to blow up a pipeli-
ne’ (2022, V.S.) is het verhaal van acht 
jonge, onderling zeer verschillende 
klimaatactivisten die bij elkaar komen 
in een afgelegen huis in West-Texas 
en daar minutieus een aanslag voor-
bereiden op de pijpleidingen van een 
raffinaderij die de buurt onleefbaar 
maakt. Tussen de voorbereidingen 
door laat regisseur Daniel Goldhaber 
ook regelmatig flarden uit de levens 

van de activisten zien om duidelijk te 
maken hoe boosheid, angst, verdriet, 
onmacht en wanhoop tot deze drasti-
sche actie leiden. 
 
31 mei: In ‘Crossings’ (2023, Neder-
land) van regisseur Jacqueline van 
Vugt, kruisen de verhaallijnen van een 
Nederlands gezin, de Marokkaanse 
kapitein en twee Spaanse kustwacht-
medewerkers elkaar, allen verbonden 
door liefde en angst voor verlies. 

LEESCLUB 
11 januari, 8 februari en 29 februari 
2024: 'De mens als dier. Waarom we 
toch niet in de natuur passen' van de 
Duitse filosoof Marcus Gabriel. 

Agenda 
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Van harte welkom om voorafgaand aan 
een gebedsviering, ronde tafelgesprek, 
boek- of filmavond bij onze maaltijd 
aan te schuiven (om 18.00 uur). Aan-
vangstijd van de bijeenkomsten is 19.30 
u. Bel wel even van tevoren om je aan te 
melden. 
 
 
 
 
 

GETUIGENISSEN  
13 maart 2024: Biddag voor gewas 
en biodiversiteit 
Kort voor zonsondergang, naast de 
Veevoederfabriek bij Station Barne-
veld Centrum, bij de lokale Rabobank 
en de supermarkt.  
 
Wij komen in het midden van Neder-
land samen om te bidden voor de ge-
wassen die ons voeden en voor het 
behoud van de biodiversiteit in Ne-

derland en Brazilië. Want net als hier 
wordt ook daar de biodiversiteit be-
dreigd door ons agro-industriële 
complex en door onze consumptie. 
Meer info op 
www.christianclimateaction.nl/
agenda/acties/dankdag-voor-het-
gewas/ 
 
21 april 2024: actie tegen nieuwe 
kernwapens 
Vrede VZW organiseert samen met de 
Belgische Coalitie tegen Kernwapens 
een nationale actie tegen de komst 
van nieuwe kernwapens op de militai-
re vliegbasis Kleine Brogel. De 
Verenigde Staten wil de oude kern-
bommen vervangen door nieuwe     
B61-12 kernbommen. Iedereen die 
zich betrokken voelt en een impact wil 
hebben op het Belgische beleid met 
betrekking tot kernwapens, is van 
harte welkom om deel te nemen aan 
de actie. 
 
Praktisch: 
• Waar? Kleine Brogel, bij de lucht-
machtbasis 
• Wanneer? 21 april 2024, om 12 uur 
 
Concrete informatie over deze actie 
volgt later! Kijk op www.vrede.be/nl/
kalender/nationale-actie-kleine-
brogel en op onze noelhuis.nl site voor 
meer info over hoe en wanneer we 
gaan vanuit NL. 
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Frits: Breek uw tent op en ga op reis. 
Henry Jarju logeerde een paar weken 
bij ons. In deze podcastserie vertelt hij 
over zijn reis door de Sahara, over de 
Middellandse Zee en over de Alpen. Ik 
had een vermoeden van de moeilijk-
heden die onze huisgenoten onderweg 
tegenkomen, maar Henry schildert het 
zo levendig, dat ik mij nog meer 
schaam voor alle dichte grenzen. De 
Amerikaanse interviewers vond ik 
aanvankelijk tenenkrommend, dus sla 
vooral de eerste 13:06 of zelfs 24:20 
minuten over tot Henry echt aan zijn 
reis begint. Inmiddels leven Henry en 
zijn Nederlandse vrouw Imkje op Sicilië 
om daar anderen die de overtocht ge-
haald hebben, bij te staan. Maar dat 
verhaal is misschien iets voor een toe-
komstige Korrel Zout! 
YouTube & Spotify: zoekterm Henry 
Jarju  
 
Susan: Podcast:  ‘Boontjes Doppen’, 
aflevering: ‘Abel van Gijlswijk over re-
aliteit, ‘links’ en de macht van woor-
den.’ Eigenlijk is alles waar Abel van 
Gijlswijk in voorkomt interessant, 
maar deze podcast was extra leuk om-
dat hij opeens vertelt dat hij gelooft in 
een oppermacht. Abel is vooral bekend 
als zanger van de punkband 
HangYouth. Het is een ras Amster-
dammer uit Noord en vertelt in deze 

podcast, in plat Amsterdams, zijn kijk 
op oosterse en westerse filosofie, poli-
tiek, geloof en woorden die slechts 
constructen zijn.  Spotify: zoekterm 
‘boontjes doppen abel van gijnswijk’. 

Luister ook eens naar zijn muziek van 
vóór Hang Youth. bijv. ‘Meester Sun Tzu 
zegt’ van het  album  Ⓐ 

Chris: Coffee with Catholic Workers is 
een podcast met mensen van de Ca-
tholic Worker beweging. Er zijn veel 
verschillende onderwerpen waar men-
sen over praten: leven in een Catholic 
Workerhuis, de geschiedenis van de 
beweging, heiligen. De podcast is te 
vinden op spotify & youtube 
@coffeewithcatholicworkers2199  

 

Susan: Bad Apple, een blaadje met 
super interessante artikelen over wat 
ze zelf noemen: ‘Interreligieuze gods-
lasterende activistische Spiritualiteit’. 
Ik las een stukje over waarom rust ne-
men ook een verzetsdaad is, een stuk 
over anti-autoritaire concepten en 
gebruiken in de Koran en een artikel 
over het lezen van de lofzang van Za-
charias vanuit een vrouwelijk oogpunt. 
Bad Apple wordt mede geschreven 
door (voormalige) Catholic Workers uit 
Engeland en is in het Engels: https://
badapplemagazine.org/bad-apple-
issues/ 

Margriet: The overstory (Nederlandse 
vertaling Tot in de hemel) van Richard 
Powers is het verhaal van negen men-
sen die de wereld van de bomen leren 
zien – en horen. Deze negen, allen on-
bekenden van elkaar, zullen op ver-
schillende manieren betrokken raken 
bij een laatste, heftige verzetsdaad om 
de resterende paar hectare oerwoud 
van het Noord-Amerikaanse conti-
nent van de ondergang te redden. Een 
verrassende fusie van natuurweten-
schap en literatuur, een ontzettend 
boeiende roman over bomen en men-
sen. Het is een meeslepende vertelling 
over activisme en verzet, en tegelij-
kertijd een loflied op een wereld naast 
de onze. 

Boeken & podcasts: tip s van Noëlhuizers 
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Bedelnap 
We zijn niet kieskeurig, maar wel extra blij met fair trade / 
biologische producten. 
 
- zonnebloem- en olijfolie, (riet)suiker, thee, (oplos)koffie, 
aardappels, knoflook, uien, tomatensaus, basmati rijst, plant-
aardige melkvervangers (zoals soja- of havermelk), pindakaas 
en ander lang houdbaar broodbeleg 
- wc-papier, afwasmiddel, allesreiniger, shampoo, (kinder)
tandpasta en tandenborstels 
- 1-persoons beddengoed 
- eenzijdig bedrukt papier voor onze printer (zonder vouwen of 
nietjes) 
- fietsen voor nieuwe huisgenoten 
- vloerkleed/tapijt 
- dekens, kruiken en paraplu’s 
 
Uw aller gebed en financiële steun blijven natuurlijk onontbeer-
lijk! Kijk op onze website voor informatie over onze ANBI-status 
en het jaarverslag. 

 
Met deze QR-code en een app als Tikkie of QR-
code kunt ook u een duit in het zakje doen!  
Ouderwetse overboekingen naar onze Triodos-
bankrekening zijn natuurlijk ook van harte  
welkom.  
 

Wilt u graag meer betrokken zijn? Kom gerust een keer langs om 
kennis te maken en te kijken hoe u een bijdrage kan leveren aan 
onze gemeenschap. 
 
Wij werken (bijna) elke vrijdag na de ochtendmis (9 uur) tot het 
middaguur in de (moes-)tuin en boomgaard: welkom! 

Het Jeannette Noëlhuis 
Dantestraat 202 

1102 ZR Amsterdam 
tel. 020 – 699 8 996 

e-mail: noelhuis@antenna.nl  
www.noelhuis.nl  

NL10 TRIO 0379 2032 19 
  

Wij sturen u graag een bedankje als u een gift geeft.  
Wilt u daarvoor uw adresgegevens in de beschrijving 

van uw overboeking zetten?  
  

Wij zijn ook op facebook, instagram & twitter te 
vinden. 

  
NB: e-mail alleen voor niet-spoedeisende zaken! 
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